
 
Lied  

Welkom 
 
 
 
 
 
 
Gebed om nabijheid  
Gij, levende en nabije God, 
Gij die weet wat in mensen omgaat 
aan hoop en twijfel, domheid, 
drift, plezier en onzekerheid, 
wij bidden U, open ons voor uw genade, 
keer ons hart weer tot elkander 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 juni 2025 
 7e paaszondag C-jaar  

 

Mogen allen één zijn 



Gij, levende en nabije God, 
Gij toetst ons hart, 
Gij zijt groter dan ons hart, 
op elk van ons houdt Gij uw oog gericht 
en niemand of hij heeft een naam bij U, 
en niemand valt of hij valt in uw handen. 
Wij bidden U, 
open ons voor uw genade, 
keer ons hart weer tot elkander. 
Vader, wij bidden U .... 
 

Gij, levende en nabije God, 
niemand heeft U ooit gezien, 
in dit heelal zijt Gij onhoorbaar 
en diep in de aarde klinkt uw stem niet. 
Toch zijn wij aan U gehecht, naar U genoemd. 
Maar wij gaan de wereld door met dichte ogen. 
Daarom bidden wij U, 
open ons voor uw genade, 
keer ons hart weer tot elkander. 
Vader, wij bidden U … 
 

Lofprijzing  
Eer aan God in den Hoge,  
en vrede op aarde aan de mensen  
die Hij liefheeft.  
Wij loven U. Wij prijzen en aanbidden U.  
Wij verheerlijken U en zeggen U dank  
voor Uw grote heerlijkheid. 
Heer God, hemelse Koning, God,  
almachtige Vader, 
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus 
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader; 
Gij die wegneemt de zonden der wereld,  
ontferm U over ons. 
Gij die wegneemt de zonden der wereld,  
aanvaard ons gebed. 
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, 
ontferm U over ons. 
Want Gij alleen zijt de Heilige.  
Gij alleen de Heer. 
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus, 
met de Heilige Geest 
In de heerlijkheid van God de Vader. Amen 
 

Gebed   
Heer Jezus Christus, 
in uw naam zijn wij hier bijeen. 
In deze geloofsgemeenschap voelen wij ons 
inderdaad met elkaar verbonden, 
een eenheid waarvoor Gij hebt gebeden. 
Strek uw zegenende hand uit  
over wat hier gebeurt. 
Maar laat ons ook nog meer beseffen 
dat wij eenheid en vriendschap moeten maken 
overal waar wij gaan en staan. 
Dat vragen wij U, 
Gij die met de Vader en de Geest 
leeft tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. 



Inleiding op de lezingen  
In de eerste lezing wordt Stefanus gestenigd.  
Hij is zo de eerste martelaar bij de eerste christenen.  
In het evangelie staan de laatste woorden die Jezus 
uitsprak bij zijn afscheidsrede, een gebed om eenheid. 
 
Eerste lezing Handelingen 7,55-60 
 
Lied 

 
Moment voor de kinderen 
 
Evangelie  Johannes 17,20-26   
 
Homilie  
 
Voorbeden  
Jezus wil ons opnemen in de liefde van de Vader. 
Bidden wij dan om die eenheid  
in de Geest van Jezus. 
 

Wij vragen om Gods Geest  
die verbondenheid schept van mens tot mens,  
van hart tot hart. 
Dat mensen ruimte scheppen voor elkaar  
en hun verscheidenheid overbruggen. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 



Wij vragen om Gods Geest, 
die telkens nieuw leven schept, 
voor de kinderen die zijn gedoopt, 
in onze kerk was dat vorige maand:  
Nowie De Bruyn. 
We bidden ook voor alle kinderen, groot en klein: 
dat zij opgroeien in vrede en verdraagzaamheid. 
Heer luister naar mij … 
 
Wij vragen om Gods Geest die richting aanwijst  
en mensen uitzicht geeft op goed samenleven. 
Dat, uit eerbied voor het verleden,  
er een toekomst groeit  
waar culturen en volken samenleven  
in eerbied en respect voor elkaar.   
Heer luister naar mij … 
 
Wij vragen om Gods Geest, Bron van liefde. 
Dat wij als geloofsgemeenschap  
een hechte gemeenschap zijn  
die open staat voor iedereen. 
Dat we blij zijn met wie blij is 
en mee treuren met hen die verdriet hebben. 
We denken aan onze zieken en  
bidden voor hen van wie we afscheid  
moesten nemen (…). 
En voor wie ons gebed wordt gevraagd (…).  
Heer luister naar mij … 
 
Geloofsbelijdenis  
Laten we dan samen ons geloof belijden: 
 

Ik geloof in God, onze Vader, 
die de schepping  
aan de mens toevertrouwde 
om ze volgens zijn droom  
verder uit te bouwen. 
 

Ik geloof in Jezus, 
die ons in woord en daad getoond heeft 
hoe wij broers en zussen kunnen zijn. 
 

Ik geloof in de Geest, 
die ons de kracht, moed en durf geeft 
om dit waar te maken. 
 

Ik geloof in een Kerk van mensen, 
die samen bouwen aan Gods Rijk  
van vrede en gerechtigheid. 
 
Ik geloof dat de weg van Jezus 
een weg is die leidt naar het leven 
over de dood heen. Amen.  
 
Offerande 
Wil je onze geloofsgemeenschap  
steunen? De misdienaars komen  
graag rond voor je bijdrage.  
Het kan ook via je bankapp.  
Dank je wel! 



Bidden bij brood dat leven geeft  
Wij brengen het 
brood dat in een 
vorige viering  
gezegend werd  
in ons midden  
en vragen U, God, 
aanvaard ons met onze kansen en beperktheden, 
maar vooral met onze mogelijkheden. 
Leer ons mensen worden  
die durven geven met hart en ziel. 
 
Met hart en ziel danken wij U, God,  
die door uw Geest  
onze geest voortdurend vernieuwt 
om zorg te dragen voor onze aarde  
en de wereld waarin wij mogen leven,  
mensvriendelijker te maken. 
 
Uw Geest stimuleert ons om te geloven in Jezus 
en van Hem te spreken als de Heer, als de Hoop 
van de wereld. 
 
Laten wij nooit vergeten 
dat ons geloof, dwars door alle leed, 
dat onze hoop over de dood heen, 
dat onze liefde tegen alle machten in, 
ons doen gelijken op Hem 
die Gods gelijke genoemd wordt. 
 
Brood om te delen met elkaar en met de wereld 
omdat we nooit vergeten dat ook Hij weerloos 
heeft moeten buigen 
voor het geweld en de macht. 
Brood om te delen met elkaar en met de wereld 
omdat we Hem, wie Hij was en hoe Hij leefde 
nooit vergeten. 
Brood als teken van Zijn liefde voor ons. 
 
Laten wij nooit vergeten 
dat Jezus de wereld heeft gezien  
met onze ogen, 
dat Hij onze woorden gesproken heeft, 
dat Hij onze vreugde en  
onze nood heeft gekend, 
dat Hij het werk van een mens  
heeft verricht 
en dat Hij ons brood gegeven heeft. 
 
Dit brood brengt ons ook vandaag  
hier samen rond de tafel. 
Wij zijn hier bijeen in zijn naam, 
omdat wij mensen willen worden zoals Hij: 
mensen die geloven in elkaar  
en vertrouwen op U. 
Daarom willen wij bidden tot U zoals Jezus,  
Uw Zoon, ons het heeft voorgedaan. 



Onze Vader 
 
Vredeswens   
Heer Jezus,   
Gij hebt gebeden om eenheid  
voor uw Kerk, voor onze wereld.  
Schenk ons die vrede  
waardoor iedere mens tot zijn recht komt,  
waarin iedere mens opbloeit tot echt geluk,  
nu en in eeuwigheid. 
 

Inleiding op de communie  
Zonder voorbehoud heeft de Heer  
gedeeld wat Hij bezat: 
zijn liefde voor ons, zijn leven. 
Als wij dit Brood delen, 
mogen wij Hem daarin ontmoeten. 
 
Communie 
 
 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om mee te nemen onderweg  
God, ik ben een simpele duif en ver van huis. 
Men zegt dat Gij mij opwacht  
in de grote duiventil, 
waarvan ik enkel een heimwee ken  
en geen herinnering. 
Ik ben nog altijd onderweg  
met trage vleugelslag. 
Ik speur de einder af en zoek uw aangezicht. 
Ik vraag niet God, hoe lang, hoe ver? 
Ik vraag U enkel dat ik op mijn reis 
de juiste richting niet verlies. 
Trek mij over alle bergen,  
trek mij naar uw huis. 
En neem mij eindelijk in uw handen, God 
uw grote, warme handen. 
God, ik ben een simpele duif op weg naar U. 
 
  



Slotgebed  
Zo verbonden zijn met U  
dat wij één worden, God, 
Gij in mij en ik in U: 
ik droom er wel van,  
maar tegelijkertijd  
lig ik er ook wakker van,  
omdat ik van die droom  
nog maar weinig realiseer. 
Daarom wil ik U vragen 
dat Gij me de durf geeft  
om mijn leven 
door U te laten richten,  
net zoals Jezus dat deed. 
Alleen zo zal mijn verbondenheid  
met medemensen sterk genoeg zijn. 
 

Lied 

 
Mededelingen  
 
Zending en zegen  

 



GOED OM TE WETEN! 
 
Woensdag 4 juni: 
14u en 20u: 'Geestig' huiskamergesprek. 
Geef je naam door als je graag komt  
ten huize van Agnes Maes 03 777 73 11 
+ welk uur je verkiest. 
 
Zaterdag 7 juni : 
10u: Eerste Communieviering. 
Welkom om mee te vieren! 
Ben je in de mogelijkheid om nadien een handje  
te helpen bij het drankje dat we aanbieden  
in de kerk? En de afwas nadien? Dank je wel! 
   
19u: Taizéviering 
De liederen worden ingezongen / aangeleerd  
vanaf 19u, de viering start om 19u30. 
Nadien ontmoeting. 
 
Zondag 8 juni:  
10u30: Pinksterviering met omhaling  
voor de VZW Pastorale Animatie die het loon  
van Lieve en Jessica betaalt.  
De viering wordt opgeluisterd door de koren  
Cantagili en Melos olv Luc Martens. 
 
Maandag 9 juni:  
11u: Gebedsviering aan de Kapel van  
Onze Lieve Vrouw van den Ijzer op Heimolenhoek. 
Tevens is er ook de kapellekensloop  
om de slachtoffers van WOI te gedenken. 
Aansluitend receptie. 
 
Zondag 15 juni: 
10u30u: Feest van Drie-eenheid met het koor  
Dulcisona, onder leiding van Hera Wyckers. 
 
Zondag 22 juni: 
10u30: Dankviering met het Terekens huisorkest. 
Aansluitend receptie: breng je een hapje of  
drankje mee om te delen? 
 
 


